
 

 

 
Verslag ATB rit Brabistocht 
 
Datum 08-03-2025 

Afstand 32 km 

Deelnemers Bert, Geert, Willy, Willem, Jan v. L, Cees, Ed, en Hans K.  

Weer 18 graden, gevoelstemperatuur 20 graden, Blauwe lucht.  

 

Vandaag staat de Brabistocht op de kalender. Rond 13:30 waren acht 
gegadigden aanwezig op de Brabis. Toon moest zich afmelden vanwege ziekte 
en Marianne had het druk met de verzorging van Ferdi. Toen we op het punt 
van vertrekken stonden, kwam Piet Goossens nog even bij praten. Zijn 
gezondheidstoestand is nogal verslechterd en bovendien wacht hem nog een 
nieuwe operatie begin april. We wensen hem het allerbeste en zo mogelijk 
goed herstel. Fijn was ook dat Ed er weer eens bij was, ook hij worstelde wat 
met de gezondheid, maar wilde het weer proberen.  

We vertrokken dus via de Loostraat richting de Gulbergen, waar na wat overleg 
niet overheen zouden gaan. We reden daarom een lus op het Bloem en Tuin 
terrein om daarna door te rijden richting Nuenen. Op het pad daarnaartoe was 
een klein stukje slecht begaanbaar en vol modder. Ondanks de waarschuwing 
vooraf, ging Willem onderuit en bezeerde zijn knie. Met wat bloed en 
schaafwondjes als gevolg. 

Na dit incident gingen we door op de vaste route van Nuenen. Dit is een mooie 
route met leuke single tracks. Bij het ven nabij Stiphout hielden we onze 
bananenpauze. Ed dacht dat het wat te veel werd en zou kort daarna afhaken. 
De extra lus richting Lieshout die ik in gedachte had sloegen we dus maar over. 

We gingen terug langs de Helmondweg om weer in Nuenen langs het 
voetbalveld richting de Opwettense Molen te rijden. Daar ging het rechtsaf de 
Bochten in om even later uit te komen in het Wasven gebied. We stopten nog 
even bij de verbrande wereldboom, waar ik kon uitleggen wat er gebeurde om 
deze te redden. 

Van daaruit ging het via het Beukenlaantje richting de Brabis, waar we onder 
het genot van wat lekkers en een biertje konden evalueren. Ook Marianne was 
aangesloten om verslag te doen van de situatie met Ferdi. Verder was het nog 
een mooie afsluiting van een mooie tocht. We reden 32 km. En dat zijn ook de 
punten.  

Uw reporter van dienst.  

Hans Kemperman. 


